
Alziend oog 
 
 
 
Was ik een boek, je zou mijn rug strelen 
en de letters stelen uit elk blad. 
Een wiskundig vraagstuk, je zou me oplossen 
met wetten geschreven door vergeten dichters. 
 
Was ik het heelal, jij zou mijn big bang zijn, 
het parallelle universum aan mijn voeten. 
Een amoebe, je zou je inleven 
in mijn primitieve, cellulaire ziel. 
  
Was ik een orkaan, je zou schuilen 
in mijn alziend oog.  
De kroeg om de hoek, 
je zou je bedrinken en in mijn 
eenzame schoenen gaan staan. 
 
En was ik jou, 
je zou in de spiegel kijken 
tot je mij ziet. 
 
 


